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‘I am one of the happiest person on planet earth today for me to
receive a bag of rice’.

Themea

FEEST VOOR 340 MOEDERS

Dankzij jullie donaties was Moederdag een groot feest voor maar liefst 340 moeders/vrouwen in
Sierra Leone! Zij ontvingen een groot cadeau, een zak met 25 kg rijst. Het team in SL heeft zich
ook dit jaar weer enorm ingezet om de allerarmste vrouwen te bereiken. Ze reisden af naar
vrouwen in afgelegen dorpen in het binnenland, omdat de armoede in die dorpen schrijnend is en
de leefomstandigheden ronduit slecht. Deze dorpen hebben ze ontdekt tijdens de distributie van
de schoenendozen eerder dit jaar. Deze keer werden de brommertjes volgeladen met rijst, op
weg naar een groot feest!

De vrouwen ontvingen een praktisch Moederdag cadeau, eten om de honger te stillen, maar ook
zoveel meer! Ze ontvingen waardering, ze voelden zich gezien i.p.v. vergeten en uitzichtloosheid
veranderde in hoop. Zoals bij Themea Conteh die heel gelukkig is met haar zak rijst en jullie graag
bedankt. Hierna kun je haar ontroerende verhaal lezen evenals dat van Mabinthy Kamara. Daar
hebben wij niets meer aan toe te voegen.



HET VERHAAL VAN THEMEA CONTEH

Themea is moeder van 3 kinderen en weduwe. Ze verloor haar man kort na de geboorte van haar
jongste kind. Themea vertelt ons het volgende:

“lk ben Themea Conteh, weduwe en moeder van 3
kinderen. Ik verloor mijn man slechts een paar dagen
nadat ik beviel van mijn laatste kind. Sindsdien is het
leven voor mij en mijn kinderen één grote uitdaging.
Ik verloor alles na het overlijden van mijn man en op
dit moment kan ik niet lopen. De enige manier om
eten aan mijn kinderen te kunnen geven, was door
op het land te werken. Maar helaas raakte ik gewond
tiidens het harde werken op het land, waar een stok
mijn rechtervoet doorboorde. Ik kan daardoor niet
lopen en dus ook niet werken.

100« SORTE CLEAS
LONG GRAIN RICE
RIZ A GRAIN LONGS

Mijn oudste dochter van 8 jaar moet nu in de bush op
zoek naar iets te eten. Soms vindt ze niks en moet ze
in het dorp bedelen om eten. Dat doet pijn als
moeder. Soms huil ik om de conditie waarin ik ben en
hoe moeilijk het is om de kinderen groot te brengen. Ik wil graag zeggen dat ik vandaag één van
de gelukkigste mensen op aarde ben. Voor de eerste keer in mijn leven krijg ik een zak rijst. Dat
betekent heel veel voor mij en mijn 3 kinderen. Terugkijkend op de afgelopen maanden, nadat ik
mijn man verloor, waren er momenten dat ik het bijna heb opgegeven, omdat er geen hoop meer
voor mij was. Maar met wat ik vandaag heb ontvangen, blijkt dat er nog steeds mensen zijn die
om mij, een alleenstaande moeder, geven. Daarom dank ik iedereen die dit mogelijk heeft
gemaakt en ik bid dat God hen rijkelijk zegent. Dit betekent heel veel voor me, ik kan me niet eens
herinneren wanneer ik voor het laatst rijst heb gegeten”.

HET VERHAAL VAN MABINTY KAMARA
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Mabinty is de moeder van een gezin met 3 kinderen, ze verbouwen voedsel om zichzelf te
voorzien van eten, maar nu is haar man ernstig ziek. Mabinty vertelt ons het volgende:




“lk ben Mabinty Kamara, een moeder van 3 kinderen en mijn man is terminaal ziek waardoor hij
niets meer kan doen. De zorg voor de kinderen is nhu een hele moeilijke uitdaging. Onze enige
hoop om te overleven is door voedsel te verbouwen. lkzelf en de kinderen moeten nu op het land
werken om iets te eten te kunnen krijgen. Nu is het regentijd en is het extra moeilijk om genoeg
eten te verbouwen. Terwijl dat onze enige hoop is om te overleven. Soms gaan we naar bed
zonder eten, soms eten we in de ochtend en hebben we geen eten meer tot de volgende dag,
vaak eten we dus maar één keer per dag. Ik ben overweldigd door vreugde omdat ik een zak rijst
heb ontvangen. Nooit had ik dit verwacht of dat een dag als dit ooit zou komen. Mijn hart is vol
dankbaarheid. Dit betekent echt heel veel voor mij en mijn gezin. Ik zeg dankjewel tegen iedereen
die dit mogelijk gemaakt heeft. Willen jullie ons blijven gedenken in jullie gebeden en ons niet
vergeten?”.

TOT SLOT DELEN WE GRAAG DEZE MOOIE VEELZEGGENDE FOTO'S.
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